n.C. Zedenleer

Bij n.C. Zedenleer leren we denken en doen zoals we zelf willen maar we doen anderen

geen pijn.

Tijdens de lessen zedenleer hebben we
het over diverse onderwerpen.

We leren onze eigen mening vormen en
na te denken over de wereld.

Wat betekenen de letters '‘NCZ' ?
NCZ betekent Niet - Confessionele Zedenleer, dat wil zeggen dat

onze waarden en normen niet gebonden zijn aan een bepaalde god
of godsdienst.

We leren om zelf na te denken over
waarom iets goed of slecht is zonder
daarbij rekening te houden met wat
‘heilige’ boeken ons vertellen.
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Bij zedenleer staat de mens centraal en niet god.

Tijdens de les

Belangrijke onderwerpen die regelmatig aan bod komen
tijdens de lessen zedenleer zijn vriendschap, respect,
kinderrechten, respect voor dieren, actualiteit,
diversiteit, familie, creativiteit, gevoelens, enz...
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Lentefeest
In het 1ste en 6de leerjaar vieren we het
lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd.

Tijdens deze feesten vieren we het

opgroeien van de kinderen, de eerste

stappen naar volwassenheid.

Als jullie de activiteiten van onze klas willen volgen neem dan een kijkje op de facebook
pagina van zedenleer:
http://facebook.com/ jufcharissazedenleer

Groetjes juf Charissa en de leerlingen zedenleer van de Bollenboom






